Hopen onze diepste aard

Peer Verhoeven

‘Hoop kan niet het resultaat zijn van kille berekening en evenmin de ver-
wachting van een goede afloop. Hoop is veeleer een toestand van de geest ...
‘De hoop dragen wij diep in onszelf; is ze niet daar, dan is ze nergens. Hopen
is onze diepste aard en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt. De
hoop zit ons in de ziel, is ons in het hart gegrift en verankerd tot voorbij de
horizon. (Viclav Havel)

Gij en ik Matig de haast die we hebben
kalmeer het jagen wat we doen
Als Gij niet zijt

de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put

de einder waarheen ik ga -

zodat Gij aan het woord kunt komen,
onder ons worden gehoord

en het leven ziel en zin krijgt,
als Gij niet zijt en wij allen hart voor elkaar.
waar blijf ik dan in tijd
en eeuwigheid? Amen.

Delen De juiste rangorde
Altijd haast geboden,
alles moet met spoed ...
Ben en blijf jezelf en
neem de tijd om hartelijk
met elkaar te verkeren.

Wij breken samen het brood,
delen het kwetsbare bestaan.
We drinken de beker, delen
met elkaar alle zoet en zuur -
in de stellige hoop dat

wie we zijn en wat we doen
niet als gras verdort, niet als
dood blad valt en verwaait.

Almaar plannen en maken,
willen weten, moeten kunnen ...
besef dat het leven is gegéven
Wat in je leeft en een mysterie is - niet om
op te lossen maar te beleven.
Je levensovertuiging is zowel
een kamerplant voor binnen
als een veldboeket voor buiten.

Bedacht op hebben en halen,

op hogerop en méér en méér ...
stilte het woord geven,

rust zijn werk laten doen en

geluk beleven aan wat je is gegund.

Getuig openhartig

van de hoop die in je leeft;
maar niet als een betweter.
(1 Petrus 3)
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Loop niet mee met die
het hardst roepen, het meest beloven;
met wat iedereen denkt en doet.

De herder

De herder gaat de kudde voor
door haar in alle rust
bedachtzaam te volgen.

Niet met luide stem of harde hand
schept de herder orde, maar
door zijn kudde steeds nabij te zijn.

Herder en kudde zoeken
geen herrie en drukte maar
ruimte, stilte, rust.

Gebed

Wis ons het waas uit de ogen
blaas ons het stof van het lijf.

Verstil de herrie die we schoppen

milder de drukte die we maken. St. Michielsgestel.
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Erop vertrouwen

Gaan,

al kun je maar amper;
doorgaan, al zit alles tegen;
meegaan

met die alléén niet kunnen;

gaan,
al heb je zware benen;
doorgaan,

al verlamt de lange duur;
elkaar voorgaan bij lief en leed;

gaan,
al is 't tegen de klippen op;
doorgaan, met storm op kop;
met elkaar gaan

breken en delen; -

Wie voelt

dat 't ergens heen gaat en
vermoedt ergens aan te komen
zal deze weg

ten einde toe willen volgen.

God dank

De uiteindelijke hoop van de mens

op geheeld worden, op leven

dat niet stuk kan (Dorothee Solle)
behoedt de wereld voor

beknelling en verstikking

maar lijkt in onze dagen en streken
goeddeels vervlogen, weggeredeneerd,
door van alles en nog wat vervangen.
Goddank, beginnen ons de ogen

weer open te gaan.

Illustratie: St. Martin de Crau (Frankrijk) aquarel 1982 van Jan Lurinks, oud-docent gymnasium Beekvliet te
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